Liturgische schikking 1e advent 1 december 2024, Midwolda
gemaakt door Gerja Nuis

Het grondidee voor de serie schikkingen in de Adventstijd is “het licht verwachten”

Er is gekozen voor een ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te
ontvangen.

De lijn is verbonden aan een hoge kandelaar, en de lijn zal de komende zondagen
steeds dichter bij het licht (de kaars) komen.

En met kerst omarmt dan de lijn de kaars Meditatieve tekst voor vandaag

Zoals de vijg reikhalzend uitziet
naar het juiste moment
Zo mogen ook wij waakzaam zijn
om het licht te ontvangen



